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De derde maand van dit jaar is begonnen, dus hoog tijd voor een update van onze kant. 

  

Terugblik 

Birgitte kon haar 4 maanden DTS afronden met een outreach in Swaziland. Anne heeft sa-

men met een jongen uit de community 6 picknicktafels kunnen maken, 3 hebben we gege-

ven aan Petros & Elisabeth, 1 aan Zodwa en 2 verkocht aan de base. Rond de kerst kregen 

we de familie Roelofsen op bezoek, waar we een mooie tijd mee mochten doorbrengen. In 

januari is Birgitte nog een weekje naar Nederland geweest vanwege de 80-ste verjaardag 

van haar moeder. Ook kregen we bezoek van een jong stel: Erwin & Lisette, samen met 

hem heeft Anne de buitenkeuken voor Zodwa kunnen maken. En ze hebben met Ruben 

hard gewerkt aan een prachtige boomhut, waar vooral de kinderen van de base heerlijk 

kunnen spelen. Pas eind januari startten de scholen weer en ook het normale leven op de 

YWAM-base. 

 



 

 

Nu 

Ruben hoorde eind januari dat hij met geweldig mooie resultaten geslaagd is voor IG-
CSE. Hij heeft besloten om er nog een verdiepingsjaar aan vast te knopen, dit is AS-
level. Het betekent hard leren voor hem, maar het geeft hem ook uitdaging en voldoe-
ning. Levi & Jessie zijn ook weer begonnen, net als de prescholen hier in Nkwalini. Bir-
gitte heeft de mogelijkheid om per week zo’n 170 
kinderen bijbels onderwijs te geven. Dit zijn ver-
schillende groepen; de NCP (Neighbourhood Care 
Point) van Dudu, de preschool (officiele kleuter-
school van de overheid), de jongste kinderen van 
het Social & Health Centrum, de kinderen van Pe-
tros & Elisabeth en tot slot de kinderen uit de buurt 
die bij Zodwa komen. Geweldig om te zien hoe de 
kinderen, maar ook de juffen, de bijbelverhalen tot 
zich nemen en zo’n honger hebben naar meer van 
Jezus. Ze luisteren goed, zijn enthousiast en dat 
geeft veel blijdschap en voldoening! 

Verder zijn we ook betrokken bij tieners. Anne 
heeft 2 jongensgroepen en Birgitte 2 meidengroe-
pen; bij Petros & Elisabeth en in de community. Het 
is ontstaan uit de ‘Cherish’ groep, een 8 wekelijks programma voor meiden, die een 
keus willen willen maken om tot aan hun huwelijk geen sexuele relaties aan te gaan. 
De jongens hoorden hiervan en wilden ook zoiets, daarom heeft Anne besloten om 
met hen een soortgelijke cursus te doen. Inmiddels doet hij nu met deze groep jon-
gens uit Nkwalini wekelijks bijbelstudie.  

Ook gaan we nog regelmatig naar de gevangenis. Anne & Petros gaan 2x per maand 
naar de jongemannen gevangenis en Birgitte & Petros/Elisabeth 1x per maand naar de 
vrouwengevangenis. In de mannengevangenis heeft Anne nu zo’n 155 bijbels uit kun-
nen delen. Er is ook behoefte aan bijbels in de vrouwengevangenis, dus daar willen we 
nu ook mee beginnen. In de vrouwengevangenis is tot nu toe alleen ruimte om iets te 
delen, zeg maar te preken, daarna worden we vriendelijk verzocht om weer te gaan. In 
de mannengevangenis is er altijd gelegenheid om na te praten met de jongens/
mannen of met ze te bidden.  

Anne is op YWAM de leider van de main-
tenance, dat betekent dat hij leiding 
moet geven aan de klussen op de base. 
Voor hem niet altijd even makkelijk, 
vooral omdat de werkwijze van Brazilia-
nen en Swazis nogal verschilt met de Ne-
derlandse.  



 

Komende tijd 

Allereerst kijken we uit naar bezoek! Twee vriendinnen, Emmy & Ancilla, zul-
len komen, dus dat wordt vast bijzonder. Ook komen opa Lex met Karin (zus) 
& Henk in april. Daarna zullen Johan & Hester hun verhaal komen doen over 
hun 2 maanden Namibie en in juli komt de familie Sprietsma. Altijd leuk om 
een stukje Nederland een tijdje over de vloer te mogen verwelkomen, we 
kunnen er allemaal zo van genieten!  

Een ander project bij Petros & Elisabeth staat te wachten en dat is de badka-
mer. De plannen zijn in volle gang en het is prachtig om te zien hoe deze 3 
zelfgebouwde huizen van Petros opknappen. De tuin heeft het de afgelopen 
winter niet zo goed gedaan, omdat ze eenvoudig weg gebrek hadden aan 
voldoende water. Maar nu lijkt het weer prima en kan er weer hard gewerkt 
worden in de tuin. Ook de kippen zijn lekker aan de leg en de eerste eigen 
kuikens zijn geboren.  

Er zullen bij YWAM regelmatig teams komen uit verschillende landen. Deze 
teams willen graag wat betekenen voor de community en we zullen ze op 
sleeptouw nemen naar bijvoorbeeld de scholen of Petros & Elisabeth.  

Birgitte leert een klein beetje Siswati. De kassiere van de supermarkt wilde 
de uitdaging wel aangaan en leert haar woordjes en nu ook zinnetjes. Ze is 
‘streng’  en noemt haar vaak een ‘lazy student’, maar beetje bij beetje begint 
ze de logica van de moeilijke kliktaal in te zien. 

Wat de toekomst verder zal brengen, staat wat ons betreft helemaal open. 
Binnenkort zullen we weer ons jaarvisum krijgen, dus voorlopig zitten we 
hier, bouwen we aan relaties en zijn lekker aan het uitdelen. We zijn dank-
baar voor alle steun, die we op wat voor manier dan ook steeds weer van 
jullie ontvangen.  

Anne heeft samen met Petros, een loodgieter en een timmerman, een prachtige keu-
ken kunnen realiseren voor Petros & Elisabeth. Ze hebben er stromend water en een 
droom van Elisabeth is uitgekomen. 
Ook is er nu stromend water voor 
de wasplaats en voor de tuin.  



 

Giften: 

Giften kunt u belastingaftrekbaar over-

maken op:  

IBAN: NL44RABO0367958287  van de 

EZA o.v.v. gift familie van der Zaag  

 

Adresgegevens: 

Anne, Birgitte, Ruben, Levi & Jessie 

PO Box 4823 Mbabane, Swaziland H100 

annebirgitte@hart-voor-swaziland.nl 

 

Colofon 

Het ThuisFrontTeam: 
Voorzitter/gebedscoördinator:  Gosse-Jacob Sprietsma 

Vice-voorzitter: Natasja Sprietsma 

Website/communicatie: Jan en Emmy te Rietstap 

Financiën & verzekeringen: Johan Hilboesen 

Gastvrouw & missionkids: Ancilla Hilboesen 

Fondsenwerving: Johan en Hester Munneke 

Contactpersoon ThuisFrontTeam: 

Jan en Emmy te Rietstap 

info@hart-voor-swaziland.nl 

www.hart-voor-swaziland.nl 
www.facebook.com/Hartvoorswaziland 

Weet dat we ons erg verbonden voelen met jullie en we bidden jullie Gods onuit-
puttelijke liefde toe. “Ik bid dat de God van de vrede jullie al het goede zal geven. 
Dan kunnen jullie leven zoals Hij het wil.” (Hebreeen 13:20).  

Gods zegen en lieve groetjes, Anne, Birgitte, Ruben, Levi & Jessie 
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