Nieuws uit Swaziland en ....Nederland.

Laten we beginnen met nieuws uit Nederland. Want zoals jullie waarschijnlijk niet is ontgaan, is ook Levi weer neergestreken in

Nederland. Zijn middelbare schooltijd zat er hier in Swaziland op en hij wil graag verder studeren in Nederland. Wat hij precies

gaat doen is nog niet helemaal duidelijk, maar de aankomende maanden kun je hem tegenkomen in Zeewolde. Hij verblijft bij

lieve vrienden en is druk met vakantiewerk op de RCN camping. In augustus is het plan dat Levi en Ruben, samen met hun oma,

mijn broer Bert in Denver (Amerika) gaan opzoeken.

En... in april zijn ook wij, de rest van de familie, van plan om weer naar Nederland te komen voor een paar weken verlof. We

hopen natuurlijk weer een groot aantal van jullie te kunnen zien. Ook dit keer willen we dat op een leuke manier doen.

Binnenkort zullen jullie daarvoor uitgenodigd worden.

Cyclone Dineo

Terug naar Swaziland. Een aantal weken geleden waren wij in de ban van Cyclone Dineo.

Deze heftige storm kwam net iets te noorden van Maputo, bij Mozambique, aan land en
stevende recht op Swaziland af. Gelukkig boog hij net op tijd boven land naar het

noorden af. Waarbij hij ook in kracht afnam. En het veroorzaakte “gelukkig” alleen maar 50

verwoeste “stick and stone” huizen, met ontheemde huishoudens. Op het totaal van 650.000 ontheemde families en 7 doden

viel het dus bij ons in Swaziland mee. Wij hadden dus vooral veel en harde slagregens voor een aantal dagen. Dit heeft er voor

gezorgd dat de dammen weer flink

Dove Swazi's

Vrij onverwachts kwamen wij er eind vorig jaar achter dat er nog een onbereikte groep
mensen in Swaziland is. En dat zijn de dove Swazi’s. Toen ik dit hoorde wist ik gelijk dat
ik hier iets mee moest doen. Maar hoe bereik je deze groep met het evangelie? Een
geweldige uitdaging. Ik ben allereerst gaan uitzoeken, wat de beste ingang zou zijn om
zoveel mogelijk doven te kunnen ontmoeten. En zo kwam ik al snel bij de twee
dovenscholen, die ons land rijk is. Allebei in Siteki, een kleine twee uur rijden van waar
wij wonen. Musa en ik gaan hier nu om de week op woensdag naar toe. We verzorgen
de dagopening op de primary en op de highschool. Het vereist al mijn creativiteit om,
zonder veel praten, Jezus bekend te maken bij deze geweldige kinderen. Lastig om te
verwoorden hoe dit in zijn werk gaat. Maar aansprekende powerpoints met veel
plaatjes en korte filmpjes doen wonderen. Ook hebben we de Jezus film hier kunnen
laten zien.

Creative An
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Alle kinderen op deze scholen zijn intern en vooral de oudere jongens zorgen voor veel
problemen, vooral na schooltijd als er minder toezicht is. Dus ben ik van plan om deze
jongens extra te zien en ze te begeleiden m.b.t. relaties en seksualiteit. Een mooie
uitdaging om echte mannen Gods van ze te maken.

Ropes Course & discipelen

Op de YWAM base waar we wonen ben ik onderdeel van het leiderschapsteam en krijg zo veel ruimte om allerlei activiteiten
gericht op het discipelen van jongeren te helpen realiseren. Zo hebben we als eerste base in Afrika een Ropes Course; een
teambuildings programma met hoge en lage uitdagende elementen. Ik ben één van de trainers op deze dagen, die vaak een
waar succes zijn. Een gaaf middel om te evangeliseren en te leren hoe belangrijk teamwork, communicatie, elkaar vertrouwen
e.d. zijn. Verder zijn we zover dat we jongerengroepen kunnen uitnodigen, om bij ons op het terrein te komen kamperen. lets
wat Swazi’s niet kennen, maar helemaal geweldig vinden. Hiervoor moest veel gerealiseerd worden, zo hebben we de grootste
picknicktafel van Swaziland en wijde omtrek gemaakt, waar makkelijk 25 kinderen aan kunnen zitten. We hebben een outdoor
keuken en badkamer gemaakt en een “braai area”. We hebben een prachtig sportveld en een waterval, waar naar toe
gewandeld kan worden. Met als doel om, op een ontspannen manier, jongeren meer bekend te maken met Jezus.




Disciplemaking Movement

Een paar jaar geleden ben ik begonnen met het maken van picknicktafels en schommels. Niet in
de eerste plaats om ‘van de straat’ te zijn, maar om arme gezinnen tot steun te zijn en om ze
blijdschap te brengen. Maar zodra je begint met bouwen, zijn er altijd jongeren, die bereid zijn
om je te helpen. Geweldig om een boormachine o.i.d. in handen te hebben. En zo groeide bij

mij het verlangen om samen met deze jongeren een soort sociale werkplaats te beginnen, waar
ze zelf deze tafels en tegenwoordig ook stapelbedden, kunnen maken. Zodat ze letterlijk van de
straat zijn, waar ze vaak gemakkelijk in aanraking komen met drank en drugs. Maar ook om de aanwezige talenten aan

te spreken en ze nieuwe vaardigheden bij te brengen. En niet in de laatste plaats om wat bij te kunnen verdienen. Voor
mij is het vooral erg leuk om relaties op te bouwen en te verdiepen met deze jongens. En ze op deze manier te kunnen

discipelen. Toch zou ik graag willen dat DE geschikte kandidaat opstaat, die nodig is om dit project te gaan leiden. Want
bij alles wat we beginnen willen we dat wij na verloop van tijd gemist kunnen worden en dat het bijdraagt aan de

persoonlijke ontwikkeling van mensen.

Zo ook met de jongensgroep waar ik nu zo’n drie jaar mee optrek. We zien elkaar wekelijks op de maandagavond en zijn
nu een Disciplemaking Movement. Wat inhoudt dat deze jongens groeien als discipelen en graag anderen bekend willen
maken met het evangelie. En vooral de laatste weken zie ik geweldig mooie initiatieven uit de groep komen. Drie van de
acht jongens zijn nu de nieuwe leiders, die de rest aan het discipelen zijn. Maar voor mij wordt het dus tijd om me
meer en meer terug te trekken en een nieuwe groep ‘disciple makers’ te gaan starten.

Zo zijn we op allerlei manieren actief, binnen en met name buiten de base. Dit alles vraagt vooral vaak veel tijd en een
lange adem en het begint allemaal met het bouwen van relaties. Bij Petros en Elisabeth hebben we de dingen, die hun
meer zelfvoorzienend hebben gemaakt, op de rails gekregen. En zijn daar nu meer op gepaste afstand bij betrokken.
We merken dat we hier echt op onze plaats zijn. We zijn nu in een fase, waar we goed tot ons recht komen met de
opgedane ervaringen en opgebouwde relaties.

Tot slot

Tot slot willen we van deze gelegenheid gebruik maken om jullie te bedanken, voor welke steun in welke vorm dan ook! We
hopen de meesten van jullie in april te kunnen ontmoeten en sluiten af met: Be blessed to be a blessing (Sibusiso).

Lieve groetjes uit Swaziland, Sibusiso (Anne), Birgitte & Jessie
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